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Meditatie

Gaandeweg zien...
Markus 8 : 22 - 26

22 En Hij kwam in Bethsaida; en ze brachten een blinde bij Hem
en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte.

23 En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij
hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de han-
den op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag.

24 En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen als
bomen, rondlopen.

25 Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem
weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.

26 En Hij stuurde hem naar huis en zei: Ga niet het dorp in en
zeg het niemand in het dorp.

Wat een troost dat Jezus meest persoonlijke vrienden soms met
horten en stoten tot inzicht komen in wie Hij is. Geloof komt
vaak gaandeweg, en dat zie je gebeuren in de geschiedenis van
deze blinde man. Vaag komen bomen en mensen in beeld bij
hem, heel die prachtige wereld.

Een hele vooruitgang, vergeleken met de totale duisternis waar-
aan de man gewend was. Maar Jezus vindt het niet genoeg en
nogmaals legt Hij hem de handen op. En dan wordt alles helder.
Vandaar Jezus vraag aan ons voor elke dag: zie je al iets? In het
evangelie en ook in het leven met God gaat niet alles ineens.
Kijk eens terug op je eigen strijd om ten volle in Jezus te gelo-
ven.

Simon Romijn



Van de kerkenraadstafel

Winterwerk

Op zondag 24 september staat de opening van het winterwerk
gepland. Diverse gemeenteleden leveren hun bijdrage aan dit zo
belangrijke werk. Anderen nemen deel aan iets wat georgani-
seerd wordt. Daar zijn we als kerkenraad blij en dankbaar voor.
Misschien vind je het als leidinggevende af en toe best lastig om
leiding te geven. Soms moeten wij, net als Petrus, leren dat God
zijn Koninkrijk bouwt, dwars door schijnbare nederlagen heen.
Soms neemt de Heer al onze eigen ‘zwaarden’ uit handen, zodat
we zijn kracht zullen zien schitteren. En soms wil Hij ons eerst
door ons eigen leerproces heen leiden, voordat Hij ook door ons
heen zijn Koninkrijk bouwt.

Hoe dan ook: ren niet weg als je denkt dat Gods Koninkrijk faalt
in jouw leven of bediening. God weet wat Hij doet. Zwakte is
niet een nederlaag, maar het is de plek waar we Gods kracht
aan het werk zullen zien. Blijf elke dag dicht bij Jezus. Hij zal
zijn Koninkrijk bouwen - ook in jou en door jou heen!

Is de accu weer opgeladen?

Inmiddels zijn de vakanties (zo goed als) voorbij. De koffers zijn
weer opgeruimd. De kinderen zijn weer naar school en wij gaan
weer aan het werk of aan de slag met allerlei activiteiten.

Na een periode van vakantie hoor je vaak om je heen: “De accu
is weer opgeladen.’” - ‘We kunnen er weer tegen.’ - ‘We gaan
weer fris en fruitig van start.”

Iedereen heeft wellicht al een keer meegemaakt dat de accu van
zijn of haar mobiel bijna leeg is. Je krijgt dan meldingen zoals
‘Accu bijna leeg,’ ‘Batterijpercentage minder dan 10%’, of
‘Energiebesparingsmodus inschakelen?’.

Natuurlijk zijn er nog wel meer tips te bedenken om de energie
te besparen, maar sommige dingen vragen nu eenmaal meer
energie. Soms kan door allerlei omstandigheden de accu zo ver
leeg zijn dat je alleen nog noodnummers kan bellen.

Het is enorm belangrijk om regelmatig en structureel tijd vrij te
maken om je accu weer op te laden.

Net zoals het wijs is om je telefoon op tijd weer op te laden, zo-
dat je ‘bereikbaar’ blijft, zo is het ook belangrijk om jouw batte-
rij voldoende opgeladen te hebben, zodat je ‘bereikbaar’ blijft
voor anderen. Als de accu onvoldoende is opgeladen kun je niet
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meer geven en niet meer ontvangen. In Matth.: 22: 39 staat
dan ook niet voor niets dat je evenveel moet houden van de
mensen om je heen als van jezelf.

Daarom is het belangrijk dat onze accu steeds ruim voldoende
opgeladen is. Dat kan op verschillende manieren.

1) Verwijder de apps en dingen die je eigenlijk niet nodig hebt,
maar wel de nodige energie vergen en dus je accu sneller leeg
laten lopen.

2) Zoek uit van welke energiebronnen je juist weer nieuwe ener-
gie en kracht krijgt. Denk bovenal aan stille tijd als belangrijk
middel voor geestelijke energie (Bijbel lezen, mediteren en ge-
bed).

3) Check je accu regelmatig en neem de tijd en de ruimte om je
accu weer op te laden.

Alleen dan kunnen we geven en ontvangen.
Iedere keer weer een nieuwe frisse start. Ben je er klaar voor?

Uw kerkenraad

=
¥ sestra

Wie TIJD neemt voor God, ontvangf van Hem nieuwe
KRACHT om staande fe blijven, MOED om door te
gaan en HOOP voor morgen.




Bericht van de kerkrentmeesters

Thuisverkoop

Van de familie Lokker (Haveneind 8) ontvingen wij € 1000,- wat
opgebracht is uit de verkoop van koekjes, boterkoek en advo-
caat.

Verjaardagfonds

Iedereen in onze gemeente ontvangt op zijn/haar verjaardag
een felicitatie namens onze kerkelijke gemeente. Daarbij zit ook
een envelopje voor een kleine bijdrage. De opbrengst van de
afgelopen maand is € 269,-.

Monumentenmarkt

Op zaterdag 9 september hopen wij weer een monumenten-
markt te organiseren rondom de kerk. Meer informatie hierover
vindt u verderop in Het Baken.

Schoonmaak kerk
Op maandagochtend 11 en dinsdagochtend 12 september wor-
den de kerk en de bijgebouwen schoongemaakt. Komt u ook
meehelpen? Vele handen maken licht werk! Wim de Vries is aan-
spreekpunt hiervoor.

Agenda

Alle leidinggevenden worden opgeroepen de data van activiteiten
door te geven aan de beheerders van de Ark en de kerk. Hier-
mee wordt voorkomen dat er dubbele afspraken gemaakt wor-
den. Wilt u de data in de agenda op de website laten vermelden,
dan kunt u dit doorgeven via agenda@hervormdgoedereede.nl.

Actie Kerkbalans 2023

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere
waarde. Gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom
een financiéle bijdrage nodig van hun leden om te kunnen be-
staan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenle-
ving. Graag herinneren wij u aan uw gedane toezegging.

Collectebussen in de Ark

Bij de gespreks- en Bijbelkring staat er een collectebus. Uw gift
wordt gebruikt als bijdrage voor de onkosten van koffie/thee.

De catechisatiegroepen hebben een eigen collectebus waarvan
de opbrengst elk jaar naar een ander (extern) doel gaat.
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Thuisverkoopadressen

In Ouddorp worden er heerlijke, zelfgemaakte jam en leuke stei-
gerhouten accessoires te koop aangeboden. De familie Mierop
(Spreeuwenstein 23, Ouddorp, tel. 0187-681012) ziet u graag
verschijnen. Ook is er een kraam ingericht bij Jouw Marktkraam
in Ouddorp.

Voor de verkoop van koekjes, boterkoek en advocaat kunt u te-
recht bij de familie Lokker (Haveneind 8, Havenhoofd). En u
kunt daar natuurlijk altijd een kijkje nemen in de winkel op wie-
len.

Een hartelijke groet van de (ouderling-)kerkrentmeesters



IETS OVER DE LEERDIENSTEN IN DE KOMENDE
TIJD...

In de periode voor de zomervakantie stonden we in de
leerdiensten stil bij het thema ‘Ik belijd: God is mijn
Schepper’. Inmiddels hebben we de draad van de leerdien-
sten weer opgepakt. We verdiepen ons de komende tijd
verder in de kern van het christelijk geloof. Die kern is
krachtig verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis
[AG]. De Heidelbergse Catechismus [HC] behandelt de AG
in de Zondagen 8 tot en met 22.

Ik vermeld hieronder de invulling van de leerdiensten voor
de komende tijd:

27 augustus Jezus: Gods eniggeboren Zoon
HC Zondag 13 v/a 33

3 september Jezus: onze Heere
HC Zondag 13 v/a 34

1 oktober Wat geloof je van de ‘heilige algemene Christe
lijke Kerk'?
HC Zondag 21 v/a 54

15 oktober De gemeenschap der heiligen

HC Zondag 21 v/a 55

12 november ‘vanwaar Hij komen zal, om te oordelen de le
venden en de doden’

HC Zondag 19 v/a 52

19 november  Het eeuwige leven
HC Zondag 22 v/a 58

17 december Waarom wordt de Redder eigenlijk Jezus ge
noemd?

HC Zondag 11

Je ziet dat we in de komende tijd niet van de ene Zondag
naar de andere gaan. Dat heeft te maken met het volgen-
de: Ik vind het waardevol om bij de invulling van de leer-
diensten ook rekening te houden met het kerkelijk jaar.
Zo staan we in november aan het einde van dit kerkelijk
jaar stil bij de wederkomst en het eeuwige leven. Het lijkt
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me mooi om kort voor Kerst in te zoomen op de Naam van het
Kind: Jezus. Waarom heet Hij zo? In het verleden heb ik me
soms ook al laten leiden door het kerkelijk jaar bij de keuze van
de Zondag. Zo stonden we vorig jaar in de Adventstijd al stil bij
de geboorte van Christus n.a.v. Zondag 14. Verder zullen we het
onderwijs over het lijden - Zondag 15 - bewaren voor de Lij-
denstijd D.V. Rond Pinksteren 2024 grijpen we terug naar Zon-
dag 20 waar gesproken wordt over de Heilige Geest.

Graag geef ik nog twee leestips bij de Apostolische Geloofsbelij-
denis:

- Anne van Olst: ‘Geloven doe je zo: De twaalf artikelen van het
geloof’

- Diane Palm, Herman van Wijngaarden (red.):
‘Onbeperkt houdbaar’

Leerzame diensten toegewenst!

ds. Den Boer.

Talenten gezocht

Voor de monumentenmarkt
zijn wij op zoek naar personen
die hun talenten willen inzet-
ten voor de opbouw van de
gemeente. Verras ons met
een mooie dienst, het aanbie- Vi
den van een H|gh Tea voor 4 '
personen, een uitje, een op-
pasavond of een workshop
van je hobby. Maar ook huis-
houdelijke diensten of auto- X ‘ b 8l
wassen en taartenbakken zijn van harte welkom We W|IIen hier-
van kaartjes maken en ophangen in een kraam waarbij de ko-
pers tegen vergoeding gebruik kunnen maken van de aangebo-
den dienst of goederen. Opgeven kan bij Ella Lokker (T 491589)
of Leon van der Ham (M 06 22457667). De opbrengst is voor het
vernieuwen van de grote zaal in de Ark.
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Nieuws van de diaconie

Beste gemeenteleden,
Graag vragen wij uw aandacht voor de collecten van de diaconie
die in september zullen worden gehouden.

Zondag 3 september: Plaatselijk Christelijk Onderwijs

We hebben het voorrecht dat we in Goedereede een christelijke
basisschool hebben. Laten we deze zegening gestalte geven in
onze offerbereidheid. Wat is het belangrijk dat onze kinderen al
vroeg de weg naar Jezus Christus gewezen worden, die tot zijn
discipelen sprak: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhinderd
hen niet’.

Zondag 10 september: Diaconie

Zondag 17 september: Stichting Protestants Koopvaardij-
werk Rijnmond

PKWR ondersteunt zeevarenden in hun sociaal en geestelijk wel-
zijn en geeft hen aandacht en ruimte om hun zorgen en emoties
te delen. Het koopvaardijpastoraat speelt in op de behoefte on-
der zeevarenden aan bezinning, Gods woord en de sacramenten
en op het verlangen van zeevarenden gezien te worden. De on-
dersteuning is bedoeld voor zeevarenden uit de hele wereld, die
de havens van Rijnmond aandoen, Nederlandse zeevarenden
wereldwijd en hun gezinsleden en vrijwilligers die zich inzetten
voor het koopvaardijpastoraat.

Zondag 24 september: Project 10:27 (opvolger van diaco-
naal programma Luisterend Dienen)

De naam van het diaconale programma Project 10:27 verwijst
naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te heb-
ben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om
Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belij-
den. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg
voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

De gemeente van Christus - en daarmee iedere christen - leeft
uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en geeft daar-
om het Evangelie door in woorden, maar ook in daden. De ge-
meente heeft zorg voor de mensen om haar heen, dichtbij en
ver weg. Project 10:27, het diaconale programma van de GZB,
ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de
Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus prak-
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tisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale pro-
jecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Indien u de collecte per bank overmaakt naar
NL23RBRB0943351294, wilt u dan bij de omschrijving aangeven
voor welke week of maand de bijdrage bestemd is?

We bevelen alle collecten van harte bij u aan. Geef, opdat wij
kunnen (door)geven.

Hieronder vermelden we de opbrengst van de diaconale collec-
ten, die gehouden zijn in juni en juli:

4 juni Diaconie 480,83
11 juni Stichting Schuilplaats 552,81
18 juni Diaconie 589,13
25 juni Vakantiespelweek 581,96
2 juli Dabar 634,28
9 juli Diaconie 514,04
16 juli Ruths Shelter 493,64
23 juli Open Doors 446,31
30 juli Calando 490,70

De opbrengst van de collectebusjes bij de in- en uitgang van de
kerk voor het GZB-project was in het 2e kwartaal € 201,73.

Hartelijke groet van de diakenen.
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Bedankt

Bedankt 1

Wij bedanken iedereen heel hartelijk voor al het meeleven wat
wij mochten ontvangen bij de opname van Kees in het zieken-
huis en Nieuw Rijsenburgh.

Gelukkig mocht hij weer thuiskomen, waar wij de Heere dank-
baar voor zijn.

Hartelijke groet van Kees en Caty van der Spaan.

Bedankt 2
Hartelijk dank voor het meeleven dat wij mochten ontvangen na
het overlijdenvan onze moeder, het heeft ons goed gedaan.

Groet van Pia en Jan de Ronde.

Bedankt 3

Mede namens onze schoonzus danken wij u hartelijk voor het
medeleven dat wij ontvingen na het overlijden van haar man
onze broer en zwager Jan van Wijk te Waddinxveen.

Uw betrokkenheid hebben wij mogen ervaren in de vorm van
een ontvangen kaart, een app of een gesprek.

Het heeft ons goed gedaan!

Flip en Joke van Wijk.

Bedankt 4
Hartelijk dank aan ieder die ons verraste met een kaart voor ons
45jarig huwelijksjubileum.

Klaas en Ineke Sperling

Bedankt 5
Hartelijk dank voor al jullie steun- aH @ (@
betuigingen na het overlijden van &g 4 PN T

/

mijn moeder, schoonmoeder en
oma.
Met vriendelijke groet,

I\ =20
>

74
(/

Sanneke, Wim en kinderen
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[ Ledenadministratie }

Ingeschreven:
de heer M. Emaus (Molenstraat 12), vanuit HHK Ouddorp

Als voorkeurlid ingeschreven:
fam. M.P. Grinwis-Hameeteman (Broekweg 29, Ouddorp), vanuit
HHK Goedereede

de heer G. van den Nieuwendijk (Berkenlaan 19, Middelharnis),
vanuit Chr. Geref. Kerk

Gevestigd:

mw. A.M. Blankestijn (Oostenrijksestraat 2), komend van Krui-
ningen

fam. A. van Herk-Tanis (Waterpoort 38), komend van Numans-
dorp

Vertrokken:
de heer A. Stout (Waterpoort 38) naar Rhoon
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Collecte overzicht

Collecte overzicht kerkrentmeesters juni en juli 2023

[Munten | [Totaal |
4 juni 171,15 315,48 486,63
11 juni 131,05 455,06 586,11
18 juni 117,65 505,76 623,41
25 juni 140,50 443,85 584,35
via de bank 953,00

Totaal juni 3.233,50
2 juli 255,45 479,31 734,76
9 juli 194,56 411,92 606,48
16 juli 213,32 427,88 641,20
23 juli 183,57 305,29 488,86
30 juli 163,45 354,18 517,63
via de bank 792,00

Totaal juli 3.780,93

Giften via bank: 2 x € 100,-en 2 x € 60,-.
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Grafiek actie Kerkbalans

Tot en met juli is voor actie kerkbalans € 75.993,- binnengekomen.
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“Aan tafell”

Op D.V. donderdag 12 oktober wordt er voor u
een maaltijd verzorgd in “De Ark”.

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden
ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen
het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je
elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

Met elkaar eten, de tijd hebben voor elkaar is heel waardevol en tegelijk schaars in
ons leven waarin we vooral druk zijn. Eten, geloven en gemeenschap zijn heeft veel
met elkaar te maken!

Ontmoet elkaar en geniet van een heerlijk koud en warm buffet én een toetje. Als
afsluiting drinken we nog een bakje koffie of thee.

Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom!

Zo werkt het: u meld u aan voor 2 oktober, en geeft hierbij aan of u eigen vervoer
heeft. Zo niet, dan zorgen wij ervoor dat u opgehaald wordt. De maaltijd is speciaal
voor ouderen én geheel gratis. Voor de onkosten zal er vrijblijvend een “potje op
tafel staan”.

Aanmelden kan bij Ella Lokker, telefoon 0187 491587.



Monumentenmarkt

D.V. 9 september 2023
9.00 - 15.00 uur

De kerk is open waarbij er een doorlopend programma is
van muziek en zang.

Er staan marktkramen rond de kerk met een divers
aanbod (fruit, kaas, bloemen, oliebollen, gebakken vis,
handgemaakte spulletjes, belegde broodjes, kaarten, etc.).
In “De Ark” laten mensen hun talenten zien...

VAN HARTE WELKOM!

Voor de bewoners van Westvoorne:

Vanaf 9.15 uur zullen er enkele medewerkers met
oliebollen en gebakken vis bij u langs komen!

Hervormde kerk - Kerkpad 3 - 3252AW - Goedereede - 0187-493220




|

Verjaardagen

We feliciteren hen die in september 75 jaar of ouder hopen te

worden.

2 september
6 september
18 september

30 september

Mevrouw A.C. Oudgenoeg, Vliedberglaan 5a,
3253VT, Ouddorp

Mevrouw K. van der Laan, De Tuinen 27,
3252AH

De heer H.J.P. van Bommel, Geuzenpad 18,
3252AK

Mevrouw A. Lokker-de Ronde, Haveneind 8,
3252LE

Van harte
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Sedacht

@”@@/C’W T

Seleze.

Gebed voor doeners
God,

Leer mij wachten, waar ik wil beginnen.
Leer mij loslaten, waar ik wil vasthouden.
Leer mij ontvangen, waar ik wil geven.

Leer mij rustig worden, waar ik me druk wil maken.
Leer mij ontspannen, waar ik me wil inspannen.
Leer mij slapen, waar ik wil waken.

Leer me ruimte geven aan Uw Geest,
waar ik de Geest wil sturen.

Leer mij geloven dat U in mijn leven bent, en ik in de
Uwe,

zolang Uw toekomst duurt.

Ds. J. Nijboer
PKN website
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[ Creche

3 september Mariélle Verduijn en Christi Kievit
reserve Hanna Slurink

10 september Els Grinwis en Sophie den Boer
reserve Sophie Hoffman

17 september Liset Voogd en Emma Meuleman
reserve Lisa Hoek

24 september Marije van Veen en Machteld Kievit

reserve Lieke Mackloet

[ Op stap

3 september Marije Roozemond
10 september Karola van Wijk
17 september Floor Mijnders

23 september Hanna Slurink
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[ Kerkdiensten

Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen:
'Wij zullen in het huis des HEEREN gaan’.
Psalm 122 vers 1

Zondag 3 september

10.00 uur: Ds. T.W. van Bennekom, Goes
Zingen: psalm 9 vers 1 en 2
18.30 uur: Ds. L.W. den Boer
Zingen: psalm 96 vers 7, 8 en 9

collecten: Plaatselijk Christelijk Onderwijs en college van
kerkrentmeesters

Zondag 10 september
koffiedrinken na de morgendienst.

10.00 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. L.W. den Boer
Zingen: psalm 19 vers 1 en 2

18.30 uur Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam
Zingen: psalm 97 vers 1 en 2

collecten: Diaconie en college van kerkrentmeesters
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Zondag 17 september

10.00 uur:

18.30 uur:

Viering Heilig Avondmaal

Ds. L.W. den Boer

Zingen: psalm 84 vers 3 en 4
Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. L.W. den Boer

Zingen: psalm 97 vers 3 en 4

collecten: Stichting Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond
en college van kerkrentmeesters

Zondag 24 september

10.00 uur:

18.30 uur:

Opening winterwerk

Ds. L.W. den Boer

Zingen: psalm 1 vers 1 en 4
Ds. H. Westerhout,

Zingen: psalm 97 vers 5, 6 en 7

collecten: Project 10:27 en college van kerkrentmeesters
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